
In de zomer werkten ze als tennisleraar en ‘s winters wilden 
Marko van der Zande (52) en zijn broer zich op wintersport 
richten. “We gaven al skiles en in een oude bollenschuur 
begonnen we dertig jaar geleden met het slijpen van ski’s.” 
Samen met Richard Heemskerk startten de mannen later 
Skicentrum Heemskerk, waarbij Marko zich op de winkel 
en materiaalonderhoud richtte. “We zijn altijd bezig met 
innoveren, zowel op de baan als met onze onderhoudsma-
chines. Als ik een nieuwe technologie tegenkom die een 

beter resultaat levert, dan wil ik die hebben. Het mindere 
wil ik dan niet meer. De mooiste klant vind ik de kritische 
klant, die veel wil weten over mijn vakgebied en later mijn 
beste ambassadeur is. Als ik mensen mee kan nemen in 
mijn slijpparadijs - helemaal als ze zelf nog met een twin-
tig jaar oud slijpsetje in de weer zijn - dan is dat prachtig. 
Daar houd ik regelmatig een goede fles wijn aan over.”

MARKO VAN DER ZANDE 

»skicentrumheemskerk.nl
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