COULEUR LOCALE

- brengt de wereld naar je thuis -
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Ruth Walleyn en Hendrik Jacobs zyn globetrotiers en schattenjagers
cie de wereld rondreizen. steeds op zoek naar unieke items. ongewone
dingen, verveerd. gebruikt. recyveled en met veel licfde en vakmanschap
gemaakt. Ze willen u met hun *Couleur Locale” laten glimlachen en een
stukje van de wereld naar je thuis brengen.




‘Zoals een prieelvogel zijn nest bouwt met
opvallende dingen, zetten ook wij unieke items in
ons huis, met mooie herinneringen die oproepen
aan geweldige plekken, die ons doen wegdromen
en glimlachen. We willen deze gedachten delen
met anderen, zo ontstond Couleur Locale
conceptstore, interior en webshop’, vertellen
zaakvoerders Ruth Walleyn en Hendrik Jacobs.

KA: Hoe startten jullie met dit
concept?

Ruth en Hendrik: ‘We hebben allebei een
passie voor interieur. We ontmoetten elkaar op
een staptocht in Djibouti, en we trouwden in
Senegal want we hebben een groot hart voor
Afrika.” Die liefde voor het zwarte continent zie
je in de prachtige beelden van Ruth’s Instagram
‘couleurlocaleconceptstore’ en haar blog.

KA: Wat of welk assortiment bieden
jullie aan?
‘Een mix van vintage en design, van mooie

tapijten uit Marokko tot prachtige tafels gemaakt

van oude Chinese deuren. Zetels van het
ltaliaanse Verzelloni en zalige badhanddoeken
uit Marrakech. Dromen doe je zeker in het
bedlinnen van Linge Particulier. We hebben Black
Pottery uit Colombia en tafelservies Wonki Ware
uit Zuid-Afrika. Voorts is er steeds een mooi
assortiment van verlichting. Ons assortiment is
zeer persoonlijk, en is net daarom uniek.’

KA: Waar halen jullie de inspiratie?
Reizen jullie veel?

‘We reizen heel graag naar Afrika: Senegal,
Marokko, Kenia, Tanzania, Ethiopié, Madagaskar.
We nemen zoveel mogelijk contact op met
de lokale bevolking om zo hun gebruiken en
gebruiksvoorwerpen te leren kennen. We hebben
steeds ogen tekort en bagage te veel aan het
einde van de reis.’ (lachen) ‘We komen net terug
van Marokko en hebben een reeks prachtige
houten lepels en broodplankjes mee. Volledig
handwerk.’
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KA: Hoeveel vestigingen hebben
jullie?

‘We zijn in 2009 gestart met een kleine winkel in
Antwerpen, die vooral Happy Lights verkocht en
een klein gedeelte ‘couleur locale.’ In juni 2013
openden we de Couleur Locale conceptstore in
Knokke, en in november 2015 de Couleur Locale
interior.’

KA: Wat was jullie mooiste realisatie
tot nu toe?

‘We zijn heel fier met Couleur Locale interior.
Ons hart en ziel ligt in deze winkel. Vele items
van Afrika die we zelf zoeken en meebrengen
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vind je hier. Het is heerlijk om het verhaal van
zo'n item te vertellen aan klanten. Voorts is er
natuurlijk de home ‘make-over’ van een huis in
Marokko. Zie onze blog. Het resultaat mag er
ziin: wij maakten er met onze items uit India,
Nepal, Tunesié, Senegal ... en uiteraard Marokko
(korantabletten, make-uppotjes, dromedaris-
bagagedragers ...) een hele nieuwe mix van die
helemaal ‘Couleur Locale’ is.’

KA: Welke droom koesteren jullie
nog voor Couleur Locale?

‘Dat we met onze unieke items nog diverse
woningen mogen mee helpen inrichten.’



