BUGEN
PROOF

Hoe kindvriendelijk wonen is het over
de grens? Wereldmoeders vertellen.

ALLEEN MAAR

GROENDQEN

Rebecca wilde graag meer buiten leven dus vertrok
ze naar het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Daar woont
ze nu met haar man en zoon José Miguel (1,5) in
een groener dan groene 0MgEeVING. mewsosess sasres

Rebecca Braak (30) woont met haar man Andrés (34) in het
dorp Puembo, een halfuur rijden van Quito. Samen hebben ze
zoon José Miguel (1,5) en ze krijgen binnenkort hun tweede.
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Als ik Jose Miguel na een ochrend werken ophaal bij de
opvang en hem daar in het zonnetje op hee gras zie zit-
ren tussen de eenden en geiten, smelc ik. Elke keer weer.
Ilecis hier zo groen en mooi. 1k vertrok zeven jaar ge-
leden naar lEcuador, omdat ik meer buiten wilde leven,
Dac Jose Miguel daar nu de vruchten van pluke, vind ik
Licel fijn. De opvang waar hij naartoe gaat, lijke wel cen
soort klein vakantiepark mer veel gras en houten huis-
jes, waar ze trouwens alleen naar binnen gaan als het re-
gent. Nier vaak dus. Omdat we bijna op de evenaar wo-
nen, is hec hier het hele jaar door lekker weer en wintig
graden. Elk klasje van acht kinderen heeft cen cigen
huisje met twee leidsters. Hij gaat er vijf ochrenden per
week heen, zodat ik cen paar vur kan werken. ot de

lunch, want die is hier heilig, et is gebriikelik om met

het hele gezin warm te eten tussen de middag. En werk
je niee thuis, dan kom je daarvoor naar huis. Andrés doct
dat ook. Na cen uvitgebreide verse maaltijd doet Jos¢
Miguel z'n middagslaapje en kan ik nog even werken.
Ik heb een reisbureau voor rondreizen door Ecuador
en de Galapagos cilanden (Rebecca Adventure Travel)
en ik heb een fairtradewinkel in Zutphen (Ecualiina).
Daarvoor ga ik vaak de hort op, om te zien of ik nog wat
mooie stoffen of poncho’s bij locals in bergdorpjes kan
inkopen. Meestal doe ik dat alleen. José Miguel vinde
hee niee erg om lang in de auto te ziteen, hij is nict an-
ders gewend, maar dan moct er wel cen toffe speeltuin
of leuk stranduitje in het vooruitziche zijn. Her strand
en de zee vinde hij heerlijk, maar is vier a vijf uur rij-
den hiervandaan. Daarom huren we vaak cen cabana
of appartementje en maken er meteen cen lang week-
end van. José Miguel vindr het fantastisch: zandkastelen
bouwen, wegrennen voor de aanspoclende golven... wat

cen lol kan die jongen hebben. - »
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PEUTERBUBBEL Door mj

‘ n werk heb ik vee
contact met locals, maar verde i el
ccht in onze eigen bubbel

het feit d

rleven we momenteel
e ooe Dat kome door corona en
‘ atwe een klein king hebben. |
er hier natuurlijk een gig,
mensen het hebben, [k

~

“n buiten dat is
averschil in hoe goed of sleche
ot geloof dat ruim twintig proce
"‘ . 1 - o

an de licuadoranen onder (e armoedegrens

Daardoor is het minder veilig om alleen of mer ki
wagen in de stad over serg

nt
lceft.

nder-

At te gaan en maak ik
: : g aak ik automa-
tisch minder contact. De k

ans 1s gewoon best aanwezig

‘ roofd. Kijk, wij hebben het
supergoed en hebben voor de e

leven’. Dat is heel fijn, zo hely ik

dat je op straar worde be

grippen hier een ‘rijk
: iemand die voor me
kookt en ik doe nooit zelf m'n was. Maar als ik dan door

de stad rij zie ik mensen met kinderen bij het stoplicht
bedelen. De stad in gaan, doc ik dan ook nict graag, ik
krijg ¢lke keer weer een knoop in m’'n maag. Bood-
schappen halen we bij een lokale boerderij waar José
meteen naar de dieren rent, en zuivel weer bij ecn an-
dere. IEn een dame uit het dorp komt een keer per week
verse groente en fruit brengen. José Miguel vinde alles
lekker. We houden - hoe kan het ook anders in Zuid-
Amerika - van lekker viees, maar ook rijst, mais, avoca-
do en ceviche (koude vissoep) gaan er prima in bij hem.
Heel handig dus als we uit eten gaan. Bij restaurants
banjere hij altijd Iekker buiten rond. Vaak zit er buiten
de stad ook een kinderboerderij bij en alles is goed af-
geschermd en veilig voor kinderen. Ecuadoranen zijn
dol op kinderen. Zelfs zo erg, dat ze nooit nee tegen ze
zeggen. Er wordt mij iets te vaak een oogje dicht-
geknepen als er ‘stickem’ een koektrommel opengaat.
Mensen in mijn omgeving vinden mij streng, als Neder-
landse moeder. Als José Miguel valt, sta ik ook niet
meteen naast hem “O gossie, gaat het wel” te zeggen. Ik

ben cen stuk nucheerder.

IE ZEGGEN HIER NOOIT
NEE TEGEN KINDEREN. N!I.l
VINDEN ZE DUS STRENG

VOOR JE OP REIS-WISHLIST

Restaurant El Rejo in Machachi. Dat
is in een boerderij vlok bij Quito, met
koeien die gemolken worden, olpaca’s
die je kunt agien, een grote speeltuin
én goed vlees op het menu.

Paardrijden bij de Cotopaxi-vulkaan,
dat is een groot natuurgebied naast
een actieve vulkaan.

Naar het strand bij Casablanca
Heerlijk om somen in de oltijd warme
zee te spelen en met de standaard
25 graden die het daar is, is het 00k
voor je kind niet te heet. Plus: je eet
er heerlijk verse vis.

BEVALREIS Dat merkee ik ook tijdens mijn zwan-
gerschappen. Als het aan de privékliniek hier ligt, krijg
ik cen gricpprik, clke maand cen echo om de groci te
monitoren en zou ik moeten bevallen met cen keizer
snee. Ze volgen hier echt het Amcrikaanse zorg-
systeem, van mij hoeft dac allemaal nict. Maar de pu-
blicke zorg is als expat cigenlijk geen optie, je wilt niet
weten hoe de kwaliteit in die overvolle zickenhuizen is.
Daarom ben ik hicr wel onder controle geweest bij cen
gynaccoloog, maar uitcindelijk in Nederland van Jos¢
Miguel bevallen. En ook voor de bevalling van ons
tweede kind reis ik weer daarheen. Natuurlijk ook om-
dat ik het gewoon heel fijn om de eerste weken bijm'n
familie te zin. Als ik na de bevalling weer in Ecuador
ben, hebben we het plan om een nanny aan te nemen.
Dat klinkc misschien luxe, maar is hier in de compound
vri) normaal. “loen José Miguel nog klein was, had ik
veel hulp van mijn schoonouders waar we tijdelijk bij
inwoonden omdat ons huis nog in aanbouw was. In-
middels zijn we verhuisd en hebben we ook de ruimte
voor ecn nanny. Ik kijk er nu al naar uic om straks met
de jongste in de draagzak over het grote veld naar de
paarden te lopen, Jos¢ Miguel voor ons uit rennend.
Iin als we klaar zijn mec het aaien en borstelen lekker
ergens een sapje en koffic te drinken. Ons lievelingsuitje
samen.’ ¢
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