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Opmerking vooraf 

 

Een antwoordenboek maken als het om werkwoordspelling gaat ('D of T? Ik zit 

er niet meer mee'), is geen probleem. Er is steeds maar één antwoord 

mogelijk. Bij een boek over hoofdletters en leestekens ligt dat een beetje anders, 

vooral waar het om de leestekens gaat. 

Wellicht komt de gebruiker bij een (zeer) beperkt aantal zinnen tot een ander 

antwoord, dan het antwoord dat in dit boekje staat. Zo'n andere oplossing hoeft 

dan niet per se fout te zijn.  

Een enkele keer wordt tussen haakjes een tweede antwoordmogelijkheid 

vermeld. 

Een op zich correcte oplossing als 

 Wacht even! Ik kan niet zo hard lopen. 

laten we daarbij buiten beschouwing. We beperken ons in zo’n geval tot 

Wacht even, ik kan niet zo hard lopen. 

omdat je daarmee één zin blijft houden. En dat is in de oefeningen van 

‘Leestekens, geen punt!’ steeds de bedoeling. 

 

 

Oefening 1 

Hoe is het met jou? 

Let toch eens op! 

Drie plus vier is zeven. 

Ik moet om zes uur thuis zijn. 

Wilt u ons niet steeds storen a.u.b.? 

Ik kom zaterdag a.s. 

 

Oefening 2 

Morgen krijgen we Duitsers op bezoek. 

In onze klas zitten ook kinderen uit Irak, Somalië en Marokko. 

Ik doe boodschappen bij de Aldi. 

Kom je met Pinksteren bij ons? 

In de pinkstervakantie kom ik niet. 

Meneer Jansen is langer dan mevrouw Van Dalen. 

Is de Rijn de grootste rivier in Nederland? 

Kees de Vries woont in de Steenstraat. 

Gaan we winkelen in De Bijenkorf? 

Is dat in de Eerste Wereldoorlog gebeurd? 

’k Ga morgen mee naar meneer De Vries. 

’s Avonds komt Kees vaak op bezoek. 

Jan is ziek, hij heeft de ziekte van Alzheimer. 

Wij bidden tot God, maar zij bidden tot Allah. 

Wij lezen uit de Bijbel, zij hebben de Koran. 

In de Middeleeuwen schreven de monniken prachtige sierletters. 
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Oefening 3 

Op een morgen wordt Jan wakker. Hij staat op en poetst zijn tanden. Om acht 

uur gaat hij naar school.  

Eerst haalt hij zijn vriend Kees op. Ze fietsen altijd samen. Na schooltijd spelen 

ze ook vaak samen. Ze zitten ook beiden op voetbal. 

 

Oefening 4   

Kun jij ook snel zwemmen? 

Duitsland ligt ten oosten van Nederland. 

Wat een bende is het hier! 

Die lijn is vijf dm lang. (decimeter) 

Wilt u dat a.u.b. niet meer zeggen? (alstublieft) 

De Rijn ontspringt in Zwitserland. 

Morgen wordt het mooi weer. 

Ik kom a.s. week bij je. (aanstaande) 

 

Oefening 5  

Van meneer Van der Steen krijg ik nog € 20.000,- . (€ 20.000,00) 

Bedoel je Jan de Groot? 

Komt Sandra uit Londen? 

267.000 + 133.000 = 400.000 

J.P. de Groot geeft een lezing. 

 

Oefening 6  

Gisteren was ik bij Madame Tussauds in Amsterdam. 

We gaan verhuizen naar de Hoofdstraat in Leeuwarden. 

Naar welke school gaat Ronald na groep 8? 

Hare Majesteit opent morgen het nieuwe stadion van Ajax. 

Mevrouw F. van der Geest woont in de Langstraat nummer 120. 

Kopen jullie bij Albert Heijn of de Jumbo? 

Wat een idiote opmerking! 

Heb je wel eens een schilderij van Vincent van Gogh gezien? 

Gaan Alfred en Theo naar de RAI in Amsterdam? 

 

Oefening 7  

Als ik morgen thuiskom, ga ik de planten water geven. 

Wacht even, ik kan niet zo hard lopen.(. of !) 

Morgen ga ik naar Kees, omdat hij jarig is. 

Ik kan morgen niet met je mee, want ik moet naar de dokter. 

 

Oefening 8  

Ik ging naar huis, zodat ik kon uitrusten. 

Ik ga naar huis, voordat het begint te regenen. 
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Ik haalde goede cijfers, doordat ik hard werkte. 

Hij speelt piano, terwijl ik de afwas doe. 

Hij gaat de deur uit zonder jas, hoewel het koud is. 

 

Oefening 9 

Naar honkbal, dat zijn lievelingssport is, kijkt hij graag. 

Bananen die nog niet rijp zijn, eten we liever niet. 

Mijn voorkeur gaat uit naar een boek dat een beetje spannend is. 

De rode verf, die ik ook wel erg veel gebruik, is bijna op. 

Ik moet je meedelen dat ik morgen niet kan komen, wat ik erg naar vind. 

De appels, die nu toch erg mooi rood geworden zijn, liggen in de mand. 

 

Oefening 10  

Er gaan verschillende mensen mee: een tandarts, een leraar, twee huisvrouwen 

en een dokter. 

We gaan naar Spanje, Italië en België. 

Ook gaan we naar Noorwegen, Zweden of Finland. 

 

Oefening 11  

Van kleine, stevige, zure appels houd ik meer dan van grote, melige appels. 

Mijn vriend is een aardige, vrolijke jongen. 

Ik kom twee grote (,) bruine enveloppen bij u halen. 

Mijn zus neemt een droge (,) witte wijn; ik kies voor een frisse (,) rode wijn. 

We wandelen graag in dat grote, rustgevende park. 

 

Oefening 12 

Mijn vriend Piet, de slimste van de klas, had vandaag alle sommen goed. 

Hij zei tegen meneer De Bruin, de directeur van onze school, dat hij iets later zou 

komen. 

Ik geef Kees en Karel, de snelste hardlopers van onze klas, een gouden medaille. 

 

Oefening 13  

Ach, ik weet het niet. 

Bovendien, je moet nu eerst leren, Jolanda. 

Hoe dan ook, je moet eerst je huiswerk afmaken. 

Immers, het was toch ook geen weer om te fietsen. 

Karel, geloof me nu maar. Het is echt gebeurd, hoor! 

 

Oefening 14  

Tjonge, moet ik nu al naar huis? 

Kijk, daar is het, Johan.   

Kees, hoe laat is het? 

Mamma, gaan we naar de film? 

Je weet het, Klaas, gewoon doorgaan met schrijven. 
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Oefening 15  

Den Haag, 3 september 2012  

 

Geachte heer Van Dalen, 

 

Graag wil ik mij opgeven voor de cursus “Engels voor beginners”. Is er nog een 

plekje voor mij? 

 

Hoogachtend, 

 

Jan de Boer 

Steenstraat 12 

2511 KR Den Haag 

 

Oefening 16 

Aan: info@vogelblad.nl 

Onderwerp: Informatiemateriaal 

 

Beste redactie Vogelblad, 

 

Ik ga voor school een werkstuk maken over trekvogels. Kunt u mij helpen aan 

wat folders, waarin informatie over die vogels staat? Heeft u misschien ook wat 

plaatjes voor mij? 

 

Ik hoop dat u mij kunt helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jaap Jansen 

Meeuwenlaan 15 

2324 VG Vogelstad 

 

Oefening 17  

Ik neem mijn paraplu mee, zodat ik niet nat word. 

Ik lust graag brood met kaas, pindakaas of jam. 

Ik wist wel dat het niet doorging. 

Alex, ga je mee naar die spannende, nieuwe film? 

Och, dat heb je wel eens, Maaike. 

Jammer, het was leuk geweest, Kees. 

Rembrandt, een bekend schilder, leefde in de zeventiende eeuw. 

De prachtige, lange haren van Mieke wapperden in de wind. 
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Oefening 18  

Ik gebruik maar drie kleuren: rood, geel en blauw. 

Kees heeft maar één probleem: hij is lui. 

Dat komt door het volgende: ik kan niet goed zien. 

 

Oefening 19  

Ik neem mee: een leesboek, een etui en geld. 

Wat is dat een klein, geel en grappig autootje. (. of !) 

Kijk, daar woont Harm. (. of !) 

Kees, mijn buurman, is mijn beste vriend. 

Ik ga mee, maar eigenlijk heb ik geen tijd. 

Opa, ik woon nu in Utrecht. 

Eet jij bananen, sinaasappels of kiwi’s? 

Wat ik van Roel heb gehoord, klopte wel. 

Dat is nou Canada, waar meneer De Bruin woont. 

Er is voor het Oranjefonds € 30.000.000,- opgehaald. 

 

Oefening 20  

Voor mijn werkstuk gebruikte ik het artikel “Tijger ontsnapt” uit de krant.  

Mijn moeder komt elke dag “toevallig” net langs. 

Dat heet nou “geluk”. 

 

Oefening 21  

Piet antwoordt: “Ik ben om zes uur thuis.” 

Hij fluistert: “Wil je me helpen?” 

De man gilt: “Houd daar mee op!” 

Zij vroeg: “Kom je eten?” 

 

Oefening 22  

“Loop naar de pomp!”, schreeuwde hij boos. 

“Stilte!”, bulderde hij door het lokaal. 

“Ga je mee?”, vroeg hij. 

“De hoofdstad van Frankrijk is Parijs”, antwoordde hij. 

Wat een drukte!, dachten de kinderen. (bij denken geen aanhalingstekens) 

 

Oefening 23 

“Vandaag”, antwoordde de journalist, “komt het in de krant.” 

“Morgen”, zei ik, “kom ik op tijd.” 

“De Noordzee”, zei Bas, “is prachtig.” 
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Oefening 24  

“Hallo,” zei Kees, “hoe laat is het?” 

“Goed,” zei mijn buurman, “om vier uur ben ik bij je.” 

“Drommels,” schreeuwde de kapitein, “we moeten opschieten!” 

“Fantastisch,” riep ik, “je hebt het gehaald!” 

“Hè,” antwoordde meneer De Bruin, “wat jammer nou!” 

 

 

Oefening 25  

“Ik weet dat hij het kan”, zei Marjan. 

Marjan zei: “Ik weet dat hij het kan.” 

Marjan zei dat ze wist dat hij het kon. 

“Ik weet”, zei Marjan, “dat hij het kan.” 

 

“Hé, ga snel aan de kant!”, snauwde Karel. 

Karel snauwde: “Hé, ga snel aan de kant!” 

“Hé,” snauwde Karel, “ga snel aan de kant!” 

Karel snauwde dat hij snel aan de kant moest gaan. 

 

Zij zuchtte: “Ik weet niet of het goed komt.” 

“Ik weet niet of het goed komt”, zuchtte zij. 

“Ik weet niet”, zuchtte zij, “of het goed komt.” 

Zij zuchtte dat ze niet wist of het goed kwam. 

 

Vader mopperde: “Vanavond op tijd thuiskomen!” 

“Vanavond op tijd thuiskomen!”, mopperde vader. 

“Vanavond”, mopperde vader, “op tijd thuiskomen!” 

Vader mopperde dat hij vanavond op tijd moest thuiskomen. 

 

 

 

Oefening 26  

Jan antwoordde dat hij mij zou helpen. 

 

Deena zegt: “Ik kom om vier uur bij je.” 

“Ik kom om vier uur bij je”, zegt Deena. 

“Om vier uur”, zegt Deena, “kom ik bij je.” 

 

Jan antwoordde: “Ik kom vandaag.” 

“Ik kom vandaag”, antwoordde Jan. 

“Vandaag”, antwoordde Jan, “kom ik.” 

 

 



8 
 

Oefening 27  

Des winters sneeuwt het vaak. ’s Winters 

Heb jij haar gezien? ’r 

Des nachts slaap ik. ’s Nachts 

Het is toch wat! ’t Is 

Heb je mijn fiets gezien? m’n fiets 

Ik koop wel een ijsje. ’n ijsje 

Ik had nog nooit zo een fiets gezien. zo’n fiets 

 

Oefening 28 

Ik woon in A’dam. Amsterdam 

’t Regent. Het regent. 

Ik ben geboren in ’98. 1998 

’ns Kijken … wat zal ik doen? Eens 

Hoe zeg je dat op z’n duidelijkst? zijn 

 

Oefening 29 

enkelvoud meervoud 

opa opa’s 

taxi taxi’s 

ski ski’s 

accu accu’s 

auto auto’s 

foto foto’s 

menu menu’s 

programma programma’s 

 

Oefening 30 

de trui van Anna Anna’s trui 

Menno zijn fiets Menno’s fiets 

het mobieltje van Cathy Cathy’s mobieltje 

het huis van Kiki Kiki’s huis 

het boek van Matthijs Matthijs’ boek 

Alex zijn vriendin Alex’ vriendin 

vader zijn auto vaders auto 
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Oefening 31 

bureau bureaus 

lente lentes 

abonnee abonnees 

cadeau cadeaus 

frisbee frisbees 

site sites 

 

Oefening 32 

 

 

Oefening 33 

Vakantie 

Het was eind juli 1998. Marleen zuchtte: “Eindelijk vakantie.” Snel fietste ze naar 

haar huis in de Diepenstraat 46. “Mama,” riep ze, “ik ben thuis!” Haar moeder 

antwoordde vanuit de keuken: “Zullen we samen wat drinken en er iets lekkers 

bij nemen?” 

 

Oefening 34 

Marleen antwoordde dat ze daar wel zin in had. Daar kwam moeder al aan met 

die heerlijke, ronde chocoladekoeken, waar ze zo dol op was. 

“Gaan we vannacht al rijden?” “Ja, maar pas om drie uur.” “Dan zal ik maar 

vroeg gaan slapen.”  

 

Oefening 35 

“Opstaan, het is half drie!” Marleen schrok wakker. Haar moeder stond naast 

haar bed. “Is het al tijd?”, kreunde Marleen nog half slapend. “Ik ga gauw 

douchen. Is vader al op?” Haar vader, de leukste vader van de hele wereld, riep: 

“Ik ben al uren op, we hebben de auto al ingepakt.”   

 

 

 

 

 

 

 

de vader van Jesse Jesses vader 

Edwin zijn boek Edwins boek 

de zus van José Josés zus 

het programma van Beau Beaus programma 

de computer van Kees Kees’ computer 

de scooter van Peter Peters scooter 
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Oefening 36 

Het zal wel, mompelde hij. “Het zal wel”, mompelde hij. 

Ik krijg veel cadeau’s. Ik krijg veel cadeaus. 

Heb je nog leuke site’s bezocht! Heb je nog leuke sites 

bezocht? 

Hij kwam s’ middags om drie uur Hij kwam ’s middags om drie 

uur. 

Jan zei “dat hij niet kon komen.” Jan zei dat hij niet kon 

komen. 

Klaas woon je in amsterdam vroeg ik “Klaas, woon je in 

Amsterdam?”, vroeg ik. 

Ik gebruik maar drie kleuren: rood, 

paars, en blauw. 

Ik gebruik maar drie kleuren: 

rood, paars en blauw. 

Snel fietste hij naar huis: voordat het 

ging regenen 

Snel fietste hij naar huis, 

voordat het ging regenen. 

Piet riep: “echt niet, dat heb ik niet 

gedaan!” 

Piet riep: “Echt niet, dat heb 

ik niet gedaan!” 

“Houd je mond” snauwde hij. “Houd je mond!”, snauwde 

hij. 

“Fijn”, zei ik “Dat je het hebt 

afgemaakt.”  

“Fijn”, zei ik, “dat je het hebt 

afgemaakt.” 

Kees De Groot zuchtte: ”Jammer het 

gaat niet door.” 

Kees de Groot zuchtte: 

”Jammer, het gaat niet door.” 

 

 

Toets 

1 c 11 a 21 c 31 b 

2 c 12 b 22 c 32 c 

3 b 13 b 23 a 33 c 

4 b 14 a 24 b 34 b 

5 c 15 c 25 a 35 c 

6 a 16 a 26 b 36 b 

7 a 17 c 27 c 37 c 

8 c 18 c 28 b 38 a 

9 c 19 b 29 b 39 c 

10 a 20 b 30 c 40 b 

 




